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De mensen daar sterven nu letterlijk van de honger. Na 3,5 maand geen voedsel te kunnen krijgen, vallen 
de mensen nu letterlijk om. De tijd is op. Het eten is op. Er worden weer hele delen/kampen 'geruimd' 
(denk aan de enclave Deir al Bala, met het laatste nog functionerende ziekenhuis). Mensen worden weer 
gedwongen te vluchten. Maar waarheen? En hoe? Ze zijn kapot, hebben al maanden geen eten meer en 
hun lichamen willen niet meer. Ze kunnen gewoon niet meer!!!

Met groeiend ongeloof volg ik het nieuws en de overschilligheid van het huidige kabinet om in te grijpen of 
op z'n minst 'een advies' uit te spreken mbt de huidige situatie in Gaza.

Ik schaam mij diep. Ik hoop jullie ook...
De tijd om iets te doen is NU. Doe iets! Hoe klein ook...

Dus uit pure frustratie klim je dan in de pen. Het zal ws. niets helpen of uitmaken, maar toch, niets doen 
voelt voor mij niet goed. Ik zou willen dat dat voor 'jullie' net zo zou voelen en dat de leden van de Tweede 
Kamer dan maar aan de bel trekken en tot actie aan zouden zetten?

Ik hoop, met heel mijn hart dat er iemand is met het hart op de juiste plaats en actie neemt. NU! Voor het 
te laat is! En daadwerkelijk alle mensen in Gaza dood zijn. Gestorven, omdat ze 's nachts in een gammele 
tent liggen te slapen en omkomen bij een bom-of droneaanval. Neergeschoten bij een 'voedseldistributie' 
punt of 'gewoon' gestorven van pure uitputting en honger....

De koning van België sprak zich gisteren wel uit. 'Een schande voor de mensheid,' noemde hij het. In 
Nederland durft de regering nog geen vinger uit te steken. Een schande voor Nederland. Opnieuw staan we 
erbij en kijken toe hoe mensen worden afgevoerd en in koelen bloede worden afgeslacht en uitgehongerd. 
In 40-45 de Joden. In de jaren negentig de moslims van Srebrenica. Nu de mensen van Der Al Bala. We 
staan als land opnieuw aan de verkeerde kant van de geschiedenis...

En wij? Wij kijken toe en zien het gebeuren. Waarom doet 'de wereld' niets? Waarom doet het kabinet 
niets? Waarom doet de 'minister president', onze koning of de ex-minister president die nu baas is van de 
NAVO (die toch tot taak heeft de vrede en veiligheid te borgen) niets? Ik vind het werkelijk onvoorstelbaar, 
frustreren, mensonterend en ronduit MISDADIG.

Wat mij betreft is Nederland op dit moment net zo goed schuldig aan oorlogsmisdaden als het beste 
vriendje Israël.... Triest, in-en-in triest word ik er van...

Groet,
5.1.2.e
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