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From:  st2 (@protonmail.com
Date: Wednesday, September 17, 2025, 6:24 PM
To: ‘postbus@eerstekamer.nl" <postbus@eerstekamer.nl>

“ek-secretariaat@eerstekamer.nl" <ek-secretariaat@eerstekamer.nl>
Subject: Brief inzake initiatiefvoorstel strafbaarstelling conversiehandelingen

Attachments:
Brief eerste kamer.pdf

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e @protonmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Graag breng ik hierbij uw aandacht voor bijgevoegde brief betreffende mijn reactie op initiatiefvoorstel
strafbaarstelling conversiehandelingen.

Ik verzoek u vriendelijk de brief in overweging te nemen en zie uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Anonieme afzender
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Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA Den Haag

Betreft: Reactie op initiatiefvoorstel strafbaarstelling conversiehandelingen

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Met grote bezorgdheid heb ik kennisgenomen van het initiatiefvoorstel tot
strafbaarstelling van conversiehandelingen. Graag wil ik hierbij mijn ernstige
bedenkingen met u delen en een tegenvoorstel indienen.

Naar mijn overtuiging is dit wetsvoorstel in strijd met de in onze Grondwet verankerde
vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Nederland kent van oudsher
een christelijke traditie, waarin deze vrijheden een fundamentele plaats innemen.
Beperkingen op geloofsbeleving en geloofsuitingen tasten deze grondrechten in de kern
aan.

Het christelijk geloof verkondigt dat Jezus Christus gestorven is voor de redding van de
mens. Deze redding — in het Grieks sozo — omvat niet alleen vergeving van zonden,
maar ook genezing en bevrijding. Wanneer er een wettelijke beperking wordt opgelegd
aan wat gelovigen mogen geloven, uitdragen of ervaren op dit gebied, wordt de essentie
van het christelijk geloof aangetast.

Zelf heb ik dit van dichtbij ervaren. Tien jaar geleden ben ik tot geloof gekomen en heb ik
bevrijding ontvangen van onder andere mijn lesbische gevoelens. Deze verandering
heeft mijn leven diepgaand beinvioed: inmiddels ben ik bijna zes jaar gelukkig getrouwd
met mijn man. Zonder deze bevrijding zou ik nog steeds gebukt gaan onder zware
lasten. Voor deze vrijheid en nieuwe start ben ik Jezus voor altijd dankbaar, en ik gun dit
ook anderen.

Tijdens evangelisatiewerk, onder meer bij de Gay Pride in Amsterdam, heb ik gesproken
met homoseksuelen die mij toevertrouwden dat zij diep van binnen verlangden naar een
huwelijk met iemand van het andere geslacht en naar het krijgen van kinderen, maar dat
Zij niet wisten hoe zij dit konden bereiken. Een wettelijk verbod op geloofshandelingen
die bevrijding of verandering kunnen brengen, zou deze mensen iedere kans op een
oplossing ontnemen.

Ik verzoek u daarom dringend om dit wetsvoorstel te heroverwegen. Laat de vrijheid van
geloof en de mogelijkheid tot persoonlijke keuze voor ieder mens overeind blijven,
zonder strafrechtelijke beperkingen. Mocht er de mogelijkheid zijn om mijn standpunt
mondeling verder toe te lichten, dan doe ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Anoniem



