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Aan de leden van de Eerste Kamer

AUUUCU.LD ,

Ze werden er gezien door Alissa van den Berg. Ze keek heel precies en ze luisterde naar wat er gezegd 
werd en dacht na over de betekenis achter de woorden. Ze werd geraakt door deze mensen, ieder 
met een eigen verhaal. Allemaal Individuen met bijzondere talenten die zo graag hun levens weer 
betekenis willen gaan geven.

Migratie, vluchtelingen, asielzoekers, opvang en integratie, het zijn grote en complexe onderwerpen. 
Ook in de nabije toekomst zal u weer gevraagd worden te oordelen over vergaande en ingrijpende 
wetsvoorstellen. Deze onderwerpen hebben grote impact op onze samenleving, de meningen lopen 
sterk uiteen en de emoties zijn groot. Het leidt ertoe dat mensen in Nederland in toenemende mate 
tegenover elkaar komen te staan, en ook in uw kamer bestaan over dit alles heel verschillende 
ideeën.

Wat volgens ons, de ondertekenaars van deze brief, een groep Nederlanders die zich betrokken 
voelen, nooit uit het oog verloren zou mogen worden, is dat het bij dit alles over mensen gaat. Heel 
vaak over individuen met moeilijke verledens maar ook nog altijd met hoop en dromen voor de 
toekomst.

Om die reden geven wij u nu het boek cadeau Ze hebben doorgezeten, ik heb ze gezien, geschreven 
door Alissa van den Berg — wij verstuurden dit boek onlangs ook al aan de leden van de Tweede 
Kamer. De auteur werkte een tijd in Deventer op de school Iedereen aan boord. Het was een school 
waar vluchtelingen niet alleen taalles kregen, maar ook een plek vonden, een situatie waar ze 
anderen konden ontmoeten en zichzelf konden hervinden. Waar de dagen veel meer te bieden 
hadden dan alleen maar wachten.
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Wij wensen u succes bij uw werk.

Met vriendelijke groet van allen die aan hebben bijgedragen aan deze zending.

Contactadres: @gmail.com

Wij hopen dat u het boek zult willen lezen. Wellicht geeft het u nieuwe gedachten over de situatie 
van vluchtelingen en asielzoekers die in ons land verblijven en kunnen die gedachten worden 
betrokken in de debatten die u als Eerste Kamerlid zal voeren.

Ze beschrijft dat allemaal in korte scherpe observaties en beziet daarin ook haar eigen positie 
tegenover hen. De lezer kijkt door haar ogen mee en wordt net zo geraakt door deze mensen als de 
auteur zelf.

Ook bij grote politieke afwegingen mag de menselijke maat niet worden vergeten, en mag niet 
worden vergeten dat het gaat over mensen. Net zulke mensen als degenen die in dit boek een gezicht 
hebben gekregen.
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